
We hebben de Tijd 
Froukje

"We hebben de tijd" is een nummer van Froukje dat perfect past bij de waarden van de Vrije 
School. In dit lied nodigt Froukje ons uit om bewust met tijd om te gaan en niet altijd haast te 
hebben. Ze zingt over het belang van rust nemen en in het moment leven, zonder je te laten 
opjagen door de wereld om je heen. Dit sluit mooi aan bij het idee van de Vrije School, waar 
persoonlijke groei, creativiteit en reflectie centraal staan. Het nummer herinnert ons eraan om de 
tijd te nemen voor wat echt belangrijk is en dat we mogen zijn wie we zijn, op ons eigen tempo. 

Ben kieskeurig met geluk

De dag plukt mij voor ik hem pluk

Ik ben somber om niets

Ik voel donder in een bries

Ik heb nodig wat ik niet heb

Word wanhopig als ik lief heb

Durf de mensen niet te groeten

Terwijl ze liggen aan mijn voeten


Het leven huh

Hoe doen jullie dat toch

Ik stel wat uit ik stel me aan

Ik heb toch alles wat ik zocht

Vergeef me

Het loopt allemaal wel los

Het loopt allemaal wel los


Want we hebben de tijd minstens tot morgen

Het is stom en het spijt me

Maar ik maak me zo'n zorgen over alles altijd

En daarnaast weet ik zeker

Er komt altijd een punt dat ik denk het gaat 
beter

En soms ben ik dat kwijt

Maar we hebben de tijd

We hebben de tijd 

Ik kan de twijfel niet weerstaan

Ben claustrofobisch in bestaan

Jaar na jaar glijdt maar voorbij

Dat kan ook best zonder mij

Mag ik stilstaan in mijn jeugd

'K Had me zo op dit verheugd

Nu ik het heb wil ik het niet

Want groeien kost verdriet


En groeien doet pijn

Ik groei uit mijn kleren

Ze zaten zo fijn

Ze zaten zo fijn


Maar we hebben de tijd minstens tot morgen

Het is stom en het spijt me

Maar ik maak me zo'n zorgen over alles altijd

En daarnaast weet ik zeker

Er komt altijd een punt dat ik denk het gaat 
beter

We hebben de tijd we hebben de tijd

Soms voel ik dat even soms voel ik mij levend

Dood aan de spijt dood aan de schaamte

En ben ik het kwijt kom ik het ooit wel weer 
halen

We hebben de tijd

We hebben de tijd


