
de Duizendpoot 

Er liep een duizendpoot door de winkelstraat.

Hij wil schoenen kopen.

Wat is uw maat?
Ik heb maatje 10, 12 en 11.
Daar staan de schoenen,

bedient u maar zelf!
Oh wat fijn meneer,

dank u wel.
Als u wat wil vragen,

rinkel dan de bel.

De duizendpoot trok toen duizend schoenen aan

en wilde zonder te betalen naar buiten gaan.

Ho, ho meneer stopt u eens, dat kan zo niet!

Iedereen moet hier betalen zoals u ziet.

De duizendpoot werd rood

toen hij een smoes zat te verzinnen.

Wel ja meneer ik dacht

ik moet nog even pinnen.
Nou meneer dat kan toch ook nu en hier.

Dat is een hele fijne en een handige manier.

Duizend euro pinnen? Zegt u het maar!
Oei wat is dat duur.

Laat die schoenen maar...


